
Is het nog  
duidelijk  
waarom je  
De Morgen  
moet lezen?

Duidelijk

Er wordt zoveel verkondigd 
tegenwoordig, dat je niet meer  
weet wat je ervan moet denken.  
Het verschil tussen feiten  
en fictie vervaagt. De extremen 
worden mainstream, de nuance 
wordt marginaal. De waan  
van de dag is vervangen door de 
waan van de minuut.

Daarom brengt De Morgen duidelijkheid. 
We bieden de bekrompenheid het hoofd 
en omarmen dwarse denkbeelden. De 
emoties van vandaag laten we botsen 
met het inzicht van morgen. En al 
nemen we onze taak ernstig, we nemen 
onszelf niet te serieus. Ondanks alle 
doemscenario’s blijven wij hoopvol 
vooruit kijken. De verhalen zijn helder en 
de opinies scherp. Goed nieuws dus voor 
de lezer in elk van ons. Want zo krijg je 
weer een duidelijke kijk op de zaken.


